KOOR

Eric Whitacre
(1970-

Five Hebrew Ilove songs
(tekst, Hila Plitmann)

1. Temea
Temuna bilibi charuta;
Nodédet beyn 6r uveyn ofel:
Min dmama shekazé et guféch kach ota,
Usaréch al pnana’‘ich kach néfel.

2. Kala kalla
Kala kalla Kula sheli
U’vekalut Tishak hilil

3. Larov
“Lardv, amar gag la’'shama’im
“Hamerchak shebeynéynu hu ad;

Ach lifnéy zman alu lechan shna‘im,

Uveynéynu nishar sentiméter ached.”

4. Eyze shéleg!
Eyze shéleg!

Kmo chalomoét ktanim
Noflim mehashama’im.

5. Rakut
Hu haya male rakut;
Hi hayta kasha.
Vechdl kdma shenista lehishaér kach,
Pashut, uvli siba tova,
Lakach ota el toch atzmd,
Veheniach Bamakom hachi rach.

Vijf Hebreeuwse liefdes liederen

Een beeld is gegroefd in mijn hart
Bewegend tussen licht en donker.

Een soort stilte omringt je lichaam.

En je haar valt precies over je gezicht.

Blijde bruid. Ze is helemaal van mij.
En ze zal me lichtjes kussen.

Meestal, zei het dak tegen de lucht,

Is de afstand tussen jou en mij
eindeloosheid;

Maar een tijdje geleden kwamen er twee
hier boven,

En er was maar één centimeter over
tussen ons.

Wat een sneeuw!
Als kleine dromen
Vallend uit de lucht.

Hij was vol tederheid.

Zij was heel hard.

En hoe ze ook probeerde zo te blijven.
Eenvoudig, en zonder een goede reden
Hij nam haar op in zichzelf.

En zette haar neer op de zachtste plek.
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