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Her ute skal gildet staa. 

Her ute skal gildet staa, 
alt mens de fugle blunde, 
hvor lystig aa leke mellem 
blomster smaa i birkelunde. 

Her ute skal lyst og skjemt, 
lyde fra alle munne, 
all kvide maa ende 
naar felen er stemt. 
Her ute i birkelunde. 

Her ute skal gildet staa, 
Alt mens de fugle blunde, 
hvor lystig aa leke mellem 
blomster smaa i birkelunde. 

Hier zullen we feestvieren. 

Ja, hier zullen we feestvieren wanneer de 
zon ondergaat, terwijl de vogels op 
de boomtakken slapen. 
We zullen spelen tussen de bloemen 
en we zullen met zijn alien dansen diep 
in het bos. 

Ja, hier zullen we plezier maken en ons 
vrolijk verheugen. We zullen plezier maken 
en ons vrolijk verheugen om ons geluk 
vast to houden. 
Al het verdriet zal ophouden, als de viool 
zal klinken. 0 hier zullen we plezier 
maken, diep in het bos. 

Ja, hier zullen we feestvieren wanneer de 
zon ondergaat, terwijl de vogels op 
de boomtakken slapen. 
We zullen spelen tussen de bloemen 
en we zullen met zijn alien dansen diep 
in het bos. 
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