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Frederick Delius 
(1862-1934) 

Sonnenscheinlied 

Es war dein heller Sonnentag. 
Nichts hielt mich in dumpfigen Raunnen, 

Ich schlendert ins Holz unter duftigen 
Dach. 
Da lag ich zu sinnen und traumen. 
Da kroch die Ameis und stach 
die Muck' und Bremse und Wespe mir 
storten mein Gluck. 

Het lied van de zonneschijn 

Het was zo'n heldere, zonnige dag. 
Niets kon mij in bedompte ruimten 
vasthouden. 
Nu eens slenterde ik in het bos onder het 
geurende bladerdak, 
Dan weer lag ik te peinzen en te dromen. 
Van tijd tot tijd kroop er een mier en stak 
me een mug, en paardenvlieg en wesp 
verstoorden mijn geluk. 
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