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Willkommem, siisser Brdutigam

Willkommen, siiBer Brautigam,

du Kénig aller Ehren!
Willkommen, Jesu, Gottes Lamm,
ich will dein Lob vermehren.

Ich will dir all mein Leben lang
von Herzen sagen Preis und Dank,
daB du, da wir verloren,

flir uns als Mensch geboren.

O groBes Werk, o Wundernacht,
dergleichen nie gefunden!

Du hast den Heiland hergebracht,
der alles iberwunden,

du hast gebracht den starken Mann,
der Feu'r und Wolken zwingen kann,
flir dem die Himmel zittern

und alle Berg erschittern.

O liebes Kind, o siiBer Knab,

holdselig von Gebarden,

mein Bruder, den ich lieber hab,

als alle Schéatz auf Erden,

komm, Schdnster, in mein Herz hinein,
komm eiligst, lass die Krippen sein,
komm, komm, ich will beizeiten

dein Lager dir bereiten.

Sag an, mein Herzens Brautigam,

mein Hoffnung, Freud und Leben,

mein edler Zweig aus Jakobs Stamm,
was soll ich dir doch geben ?

Ach! nimm von mir Leib, Seel und Geist,
ja alles, was Mensch ist und heiBt,

ich will mich ganz verschreiben,

dir ewig treu zu bleiben.

Lob, Preis und Dank, Herr Jesu Christ,
sei dir von mir gesungen,

dass du mein Bruder worden bist

und hast die Welt bezwungen.

Hilf, dass ich deine Sissigkeit

stets preis in dieser Gnadenzeit

und még* hernach dort oben

in Ewigkeit dich loben.

Welkom, lieve bruidegom,

O Koning van alle eer!

Welkom, Jezus, Lam van God,

ik wil uw lof vermeerderen;

Ik wil U mijn hele leven lang

vanuit mijn hart lof en dank zeggen,
dat u, omdat we zijn verloren,

voor ons als mens bent geboren.

O grote werk, o Wondernacht,

als nooit gevonden!

U hebt de Heiland hier gebracht,
die alles overwonnen heeft,

u hebt gebracht de sterke man,

de vuur en wolken bedwingen kan,
voor die de hemelen angstig trillen
en alle bergen schudden.

O lief kind, o zoete Knaap,

met lieflijke gebaren,

mijn broer, die ik liever heb,

dan welke schatten op aarde,

kom binnen, mooiste, in mijn hart,
kom haastig, laat kribben maar,
kom, kom, ik wil tijdig

U een rustplaats bereiden.

Vertel me, mijn dierbare bruidegom,
mijn hoop, vreugde en leven,

mijn adellijke tak van Jacobs stam,
wat moet ik u nog geven?

neem van mijn lichaam, ziel en geest,
ja alles wat menselijk is,

Ik wil u van harte beloven,

U eeuwig trouw te blijven.

Lof en dank, Heer Jezus Christus,
zij U door mij gezongen

dat U mijn broeder geworden bent
en de wereld hebt overwonnen;
help mij dat ik uw vriendelijkheid
altijd prijs in deze tijd van genade
en dan daarna daarboven

U mag in eeuwigheid loven.
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