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Spanish Serenade 
(stars of the summer night) 

Stars of the summer night! 
Far in yon azure deeps, 
Hide, hide your golden light! 
She sleeps My lady sleeps! Sleeps! 

Moon of the summer night! 
Far down yon western steeps, 
Sink, sink in silver light! 
She sleeps! My lady sleeps! Sleeps! 

Wind of the summer night! 
Where yonder woodbine creeps, 
Fold, fold thy pinions light! 
She sleeps! My lady sleeps! Sleeps! 

Dreams of the summer night! 
Tell her, her lover keeps Watch! 
While in slumbers light 
She sleeps! My lady sleeps! Sleeps! 

Spaanse Serenade 
(sterren in de zomernacht) 

Sterren in de zomeravond 
Ver weg in de gindse azuren diepten 
Verberg je gouden licht. 
Zij slaapt. Mijn geliefde slaapt, slaapt. 

Maan in de zomeravond 
Ver achter de gindse hellingen in 't westen 
Ga onder in het zilveren licht 
Zij slaapt. Mijn geliefde slaapt, slaapt. 

Wind in de zomeravond 
Waar ginds kamperfoelie kruipt, 
Vouw, vouw uw vleugels lichtjes 
Zij slaapt. Mijn geliefde slaapt, slaapt. 

Dromen in de zomeravond 
Zeg haar dat haar minnaar de wacht houdt 
Zolang de sluimering licht geeft 
Zij slaapt. Mijn geliefde slaapt, slaapt. 
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