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Under The Willow Tree

Under the willow tree two doves cry,
Two doves cry,

Under the willow tree two doves cry,
two doves cry, ah, oh!

Where shall we sleep, my love,
whither shall we fly?

Where shall we sleep, my love,
whither shall we fly?

The wood has swallowed the moon,
the fog has swallowed the shore,
the green toad has swallowed the key
to my door.

Onder de Wilgenboom

Onder de wilgenboom roepen twee duiven,
Roepen twee duiven,

Onder de wilgenboom roepen twee duiven,
Twee duiven, ah, oh.

Waar zullen we slapen, liefste?

Waar zullen we heen vliegen?

Waar zullen we slapen, liefste?

Waar zullen we heen vliegen?

Het bos heeft de maan opgeslokt.

De mist heeft de kust verzwolgen.

De groene pad heeft de sleutel

van mijn deur opgeslokt.
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