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Odé aan José 
 

Ruim twintig jaar geleden kreeg José een goed idee, 

De oudere zanger telt voor haar nog mee. 
Tachtig is het nieuwe zestig, dus reken maar uit, 

We zijn niet te stoppen, geen mens die ons stuit. 
 

Wie Abraham gezien heeft, is welkom in het koor 
En zingt met plezier nog decennia door. 

Na twee of drie jaren een test van de stem 
Het blijft altijd spannend, ja dan knijpen we hem. 

 
Odé Odé Odé Odé 

Dit is een ode aan José 
 

Muziek uit veel eeuwen, José weet wel raad 

Zij legt precies uit waar het werkelijk om gaat. 
Een mooi programma ontstaat door haar hand 

Van variatie en stijlen heeft zij muzikaal veel verstand. 
 

José geeft sopranen nog les in techniek 
Zo veroveren ze zingend het enthousiaste publiek. 

Kletsende alten krijgen een ernstig vermaan 
Al zijn ze soms lastig, José kan ze aan. 

 
Odé Odé Odé Odé 

Dit is een ode aan José 
 

De tenoren zingen altijd de moeilijkste partij 
Jose helpt die mannen en vraagt vrouwen erbij. 

De bassen vormen de basis van het koor 

José neemt met hen de anatomie nog eens door. 
 

José dankjewel, elke dinsdag was feest 
Je bent heel fantastisch voor ons geweest. 

Muzikaal veel geleerd, een eenheid gesmeed 
Dat alleen kan iemand, die José Doodkorte heet. 

 
Odé Odé Odé Odé 

Dit is een ode aan José 
 


