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Thomas Morley 
(1557/58 - 1602) 

 

 

O fly not, love 

 

O fly not, love, O do not fly me, 

Stay awhile, but awhile O stay thee, 

My darling sweet, O stay thee. 

 

Hear Coridon complaining 

His grief through thy disdaining. 

O do not thus unfriendly use me, 

Nor yet abuse me, 

To kiss me once, but once, and so  

refuse me. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O, vlucht niet, lief, o ontvlucht mij niet, 

blijf nog even, even maar, o blijf toch, 

mijn liefste schat, o blijf toch. 

 

Hoor Coridon klagen, 

zijn verdriet komt door jouw versmading. 

O, behandel me niet zo vijandig 

en mishandel me niet zo, 

door me één keer te kussen, één keer 

slechts, en me aldus af te wijzen. 

 

 

 

 

 


