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tekst cr 178 j.klebanow, erev shel shoshanim  CR 178 
29-10-2019 

 

Muziek :Yosef Hadar (1926-2006) 

Tekst: Moshe Dor (1932-2016) 

 

 

Erev Shel Shoshanim,  
(arr. Jack Klebanow (1907-1987)) 
 

Erev shel shoshanim 

Neytsena el habustan 

Mor besamim ulevona 

Leraglech miftan. 

 

Laila yored le’at 

Veru’ach shoshan noshva 

Hava elchash lach shir balat 

Zemer shel ahava. 

 

Shachar homa yona 

Roshech maley t’lalim 

Pich el haboker shoshana 

Ektefey nu li. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avond van rozen 

Laten we de tuin ingaan 

Mirre, geuren en wierook 

Vormen het tapijt onder je voeten. 

 

Langzaam valt de nacht 

En een wind van rozen blaast 

Laat me zachtjes een lied voor je fluisteren 

Een liefdeslied 

 

Een duif koert in het dageraad 

Je haar is vochtig van de dauw 

Je lippen zijn als rozen in de ochtend 

Ik zal ze voor mezelf plukken. 

 

 


