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The seal lullaby 
Tekst: Rudyard Kipling 

 

Oh, Hush thee, my baby, 

the night is behind us 

And black are the waters  

that sparkled so green 

The moon, o’er the combers,  

looks downward to find us, 

At rest in the hollows  

that rustle between. 

 

Where Billow meets billow,  

there soft be thy pillow 

Ah weary wee flipperling,  

curl at thy ease! 

The storm shall not wake thee, 

nor shark overtake thee, 

Asleep in the arms  

of the slow swinging seas! 

 

 

 

 

 

 

 

Het wiegelied van de zeebeer 
 

 

O, stil maar, mijn kleintje, 

de nacht is achter ons, 

en zwart zijn de wateren 

die zo groen schitterden. 

De maan boven de omkrullende golven, 

kijkt zoekend naar ons omlaag, 

waar wij rusten in de waterdalen 

die daartussen ruisen. 

 

Waar de golven elkaar raken  

daar moge je bedje zacht zijn 

o, vermoeid klein vinnenkind, 

kronkel op je gemak. 

De storm zal je niet wakker maken, 

de haai je niet verrassen 

terwijl je slaapt in de armen  

van de traag deinende zeeën! 

 

 

 

 

 


