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Johann S.Bach 
(1685-1750) 

 

 

Jesus bleibet meine Freude (BWV 147) 

 

Jesus bleibet meine Freude, 

meines Herzens Trost und Saft, 

Jesus wehret allem Leide, 

er ist meines Lebens Kraft, 

meiner Augen Lust und Sonne, 

meiner Seele Schatz und Wonne; 

darum lass’ ich Jesum nicht, 

aus dem Herzen und Gesicht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus blijft mijn vreugde, 

de troost en levenssap van mijn hart, 

Jezus weert al het leed af, 

hij is de kracht van mijn leven, 

van mijn ogen de vreugde en de zon, 

van mijn ziel de schat en verrukking; 

daarom laat ik Jezus niet los, 

uit mijn hart en gezicht. 

 

 

 

 


