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The Snow 

 

O snow, that sinks so light, 

Brown earth is  

hid from sight, 

O soul, be thou as white as snow. 

O snow, which falls so slow, 

Dear earth quite warm below 

O heart,  so keep thy glow, 

Beneath the snow. 

 

O snow, in thy soft grave 

Sad flow’rs the winter brave; 

O heart, so soothe and save, 

As does the snow. 

The snow must melt, must go, 

Fast, fast, as water flow. 

Not thus, my soul,  

O sow not thus thy gifts  

to fade like snow.  

 

O snow, thou’rt white no more, 

Thy sparkling too is o’er; 

O soul, be as before 

Was bright the snow. 

Then as the snow all pure, 

O heart be, but endure; 

Through all the years full sure,  

Not as the snow. 

 

 

 

 

 

 

De Sneeuw 

 

O sneeuw die zo lichtjes daalt, 

De bruine aarde is  

aan het gezicht onttrokken, 

Wees. o ziel, zo wit als sneeuw. 

O sneeuw die zo traag valt, 

De lieve aarde helemaal warm daaronder 

O hart, houd zo je gloed, 

Onder de sneeuw. 

 

O sneeuw, in je zachte groeve 

Trotseren droeve bloemen de winter; 

O hart, verzacht en behoed 

Zoals de sneeuw dat doet. 

De sneeuw moet smelten, verdwijnen, 

Snel, snel zoals water stroomt. 

Zo niet jij, mijn ziel,  

Zaai zo niet je gaven 

Om als de sneeuw te verdwijnen. 

 

O  sneeuw, je bent niet langer wit, 

Ook je schittering is voorbij; 

O ziel, wees zoals eerder 

De sneeuw stralend was. 

Als de volkomen zuivere sneeuw,  

Wees dan zo, o hart, maar blijvend; 

Door alle jaren heen geheel waarachtig,  

Niet zoals de sneeuw. 

 

 

 

 


