KOOR

John Rutter
(1945)

Wedding Canticle
(Ps.128)

Blessed are all they that fear the Lord, and
walk in his ways.

For thou shalt eat the labours of thine
hands.

O well is thee, and happy shalt thou be.

Thy wife shall be as the fruitful vine upon
the walls of thine house.

The children like the olive branches round
about thy table.

Lo, thus shall the man be bless’d that
feareth the Lord.

The Lord from out of Sion shall so bless
thee,

That thou shalt see Jerusalem in prosperity
all thy life long.

Yea, that thou shalt see thy children’s
children, and peace upon Israel.

Wedding Canticle

Gezegend allen die de Heer vrezen

En wandelen in Zijn wegen.

Want gij zult eten de opbrengst van uw
handen.

O, het zal u welgaan en gelukkig zult gij
zijn.

Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare
wijnstok binnen de muren van uw huis.
Uw kinderen als olijfscheuten rond uw
tafel.

Zie, zo zal de man gezegend worden die
ontzag heeft voor de Heer
De Heer zal u zegenen vanuit Sion,

Zodat gij de voorspoed van Jeruzalem zult
zien je leven lang.

Meer nog, dat ge de kinderen van uw

kinderen zult zien, en vrede zij over Israél.
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