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LAUDA! Een programma met als centraal thema: 
Lofzang voor de thuishaven, lofzang voor de goedheid. 

 
Het is van alle tijden: de lof zingen van leiders en andere voorbeelden die ons weten te 

inspireren. 

Voor dit concertprogramma van Koorsurplus hebben wij ons – in dat licht – laten 

inspireren door de geestelijke muziek van componisten die ons een invoelbaar beeld 

kunnen geven van de plek of persoon waar ‘we’ die thuishaven zouden kunnen vinden. 

Wat ons betreft, overbrugt de invoelbaarheid van de betekenis der muziek die wij zingen, 

de verschillen die er tussen de muziek van diverse culturele kaders zouden kunnen zijn. 

Eigenlijk geloven wij niet zozeer in kaders, maar wel in het zoeken naar herkenbaarheid. 

Naar onze mening beantwoordt onze programmakeuze daaraan; het is in ieder geval 

onze intentie! 

    

We openen met een lofzang aan het goede in de persoon van Jezus/God – Te Deum & 

Jubilate Deo in D van Purcell - gevolgd door een lofzang aan de bron daarvan: Maria: 

Sammartini’s ‘Magnificat’. Deze lofzang aan Maria krijgt nog een warm vervolg (na de 

pauze) in Mozarts ‘Alma Dei creatoris’. In Mendelssohns ‘Hör mein Bitten’ kunnen 

we het verlangen naar een thuishaven (en voor wie geldt dat niet?!) herkennen, elk 

binnen ons eigen kader. De ‘Drei marianische Gesänge’ van Elgar kunnen ons dan 

weer doen terugkeren naar het veilige gevoel van de moederschoot, waardoor we 

(wellicht kunnen) geloven dat er één ‘stroom’ is die ons mensdom leidt: vertrouwen in 

het goddelijke en goede van de mens! 
 

José Doodkorte 

 


