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Bondaczuk is een Braziliaans muzikant, componist en producent. In zijn werk focust hij op diversiteit 
en het verbreden van de muzikale grenzen. Hij beweegt zich in zijn muziek tussen verschillende 
muzikale disciplines. 
  

My little barque on restless sea, 
its sails a whipping sound to me, 
moves on its course, the voyage long, 
yet steady now, though storms are strong. 
  
I know the Lord of Oceans well, 
His spirit all my fears dispel. 
Though waves are high and pitiless, 
His hallow’d path, my confidence. 
  
O let the winds of fervent faith 
propel this vessel through life’s wake, 
winding mid the narrow straits. 
God’s righteousness, the chasing wave. 
  
Then amid the surging swell, 
the per’l of gale and shoal is quelled 
with peace, an everfl owing tide, 
I’m safely near my sovereign’s side. 
  
Now I sing with joy anew 
As Heaven’s shore comes into view. 
The towering mast so torn and tossed 
displays my heart, my Savior’s cross. 
 
With each new day I'm closer home, 
my God is near I'm not alone. 
O how I yearn in anxious wait  
to reach that land of endless praise,  

Mijn kleine boot op rusteloze zee, 
haar zeilen klinken mij opzwepend, 
beweegt op zijn koers op haar lange reis, 
ze is stabiel, ook al zijn de stormen krachtig. 
  
Ik ken de Heer van de Oceanen goed, 
Zijn geest verjaagt al mijn angsten. 
De golven zijn hoog en meedogenloos, 
maar zijn gewijde pad is mijn vertrouwen. 
  
Laat de wind van vurig geloof 
dit schip voortstuwen door het leven, 
kronkelend door de nauwe zeestraat. 
Gods gerechtigheid, de najagende golf. 
  
Dan, te midden van de kolkende golven, 
wordt het gevaar van storm en vloed bedwongen 
met vrede, een altijd stromend getij, 
Ik ben veilig aan de zijde van mijn soeverein. 
  
Nu zing ik met nieuwe vreugde 
Terwijl de hemelse kust in zicht komt. 
De torenhoge mast zo gescheurd en geschud 
toont mijn hart, het kruis van mijn Verlosser. 
 
Met de dag ben ik dichter bij huis. 
Mijn God is dichtbij, ik ben niet alleen. 
O, wat verlang ik ernaar om eindelijk dat land van 
eindeloos geluk te bereiken!  

 


